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Meditatie 

“En begonnen hebbende van Mozes en van al de Profeten, 
legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem ge-
schreven was”.          (Lukas 24:27) 
 
Wat hebben we (...) nodig dat we aan de opgestane Chris-
tus hangen en dat wij Hem leren kennen, nader leren ken-
nen in de kracht van Zijn opstanding. Om Zijn dood ge-
lijkvormig zijnde ook met Hem te leven. 
Is de opening van de Schrift onze hoop? O, acht het groot 
als de Schriften voor u geopend worden, in de gemeente 
en thuis. Als ge hemels onderwijs krijgt: acht het groot! (...) 
Weet u wat zo wonderlijk is als de Heere met ons handelt? 
Dan worden onze harten warm. Anders blijven we zo 
koud als een steen. Als de Heere met ons bezig is, wordt 
ons hart warm. Dan krijgen we er wat mee te doen. Dan 
hebben we er ook werkzaamheden mee. Dan worden we 
leergierig. Dan horen we er graag van. We worden graag 
nader onderricht. Dan komt er beweging in. Dan slaat de 
vonk van Hem over. Dan ontstaan er ook begeerten en 
verlangens. Of is het bij u wel warm, maar niet brandend? 
Dat ge Hem nog kunt laten gaan? Wacht dan op de bla-
zing van Gods Geest. Als de Geest in de raderen is, maakt 
de Heere alles vlak. 
Als Jezus ons onderwijst, vergeten we de tijd. Dat kan ge-
beuren. Dat hoeft niet, want alle dingen mogen met orde 
geschieden. God is niet slordig en Hij wil ook niet hebben 
dat wij slordig zijn. Maar het kan je toch wel eens gebeu-
ren dat je de tijd vergeet en dat het amen na de prediking 
komt en je denkt: Gunst, is het nou al afgelopen? 
Het is ook wel eens anders. Jongens denken ook nog wel 
eens: Ik wou dat hij maar amen zei, dan was de dienst uit. 
Maar er zijn ook wel ouderen die denken: Dan hebben we 
’t weer gehad. Maar wat groot is het wanneer Jezus met 
ons over de weg gaat en we eens even uit de tijd, uit de 
drukte en uit de bezigheid gezet worden.  
 
Ze waren thuis voordat ze het wisten en er was liefde in 
hun hart ontvlamd. Er was een band gevallen, maar nu 
deed die Man net alsof Hij verder ging. Dat is wat! Want 
de komst des Heeren in een mens zijn leven en in een ge-
meente is vrijmachtig welbehagen. Daar hebben we het 
nooit naar gemaakt. Maar er wordt veel minder aan ge-
dacht dat Hij alleen blíjft op uitnodiging. 
Er zijn mensen die denken: Eenmaal bekeerd, altijd be-
keerd. Zonder te verstaan dat ze elke dag bekeerd moeten 
worden. Veel mensen denken: Eenmaal gereformeerd, al-
tijd gereformeerd. Zonder te bedenken dat we elke dag 
nog gereformeerd moeten worden. Veel mensen – dat be-
tekent precies hetzelfde – denken: Eenmaal hervormd, 
altijd hervormd. Zonder te bedenken dat we elke dag her-

 
Diensten 
 
Zondag  14 april 
  9:30 uur: Ds. T.A. Bakker 
18:00 uur: Ds. T.A. Bakker 
 
Zondag  21 april 
  9:30 uur: Ds. T.A. Bakker            
18:00 uur: Ds. T.A. Bakker   
 

Collecten 
 
Zondag  14 april 
1. Eredienst en pastoraat        
2. Kerkvoogdij                         
3. Plaatselijke Diaconie 
 
Zondag  21 april 
1. Eredienst en pastoraat 
2. Kerkvoogdij 
3. Pastoriefonds 
 
 

Kinderoppas 
 
Zondag  14 april 
Mevr. T. Boer– Bakker, Jose Keijzer, Anne-Marit Korevaar 
 
Zondag  21 april 
Mevr. Christine Duijzer, Norah van Hartingsveld,  
             Anne van Bezooijen 
 

Kerkgebouw 
 

Hersteld Hervormde Kerk 
Buitendams 205 
3371 BD Hardinxveld-Giessendam 
 (0184) 611126 
 

Koster 
 

M. van der Plas,    06-42 14 16 49  
v.d.plas@kliksafe.nl  (0184) 622091 
Schouw 24, 3371 HG Hardinxveld-Giessendam 
 

Voor alle toekomende zaken en data geldt: 
Indien de HEERE wil en wij leven zullen, …            
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dan een eeuw geleden opgericht door de vereniging ‘Een 
School met de Bijbel’ en wordt ook door de vereniging in 
stand gehouden. De leden van de vereniging dragen de 
school en hebben hierdoor ook invloed op de school. Wij 
willen daarom aan iedereen die kinderen heeft op de Ko-
ningin Wilhelminaschool of die het onderwijs gegrond op 
de Bijbel een warm hart toedraagt een hartelijke oproep 
doen om lid te worden van de vereniging. 
Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u con-
tact opnemen met de secretaris, Nelis van der Hoek 
(nvanderhoek@albeka.nl) of met de directie van de 
school. 
 
Huwelijkscatechisatie 
Op vrijdagavond 12 april hopen we te starten met huwe-
lijkscatechisatie. De eerste avond hopen we bij elkaar te 
komen op de torengalerij. We starten om 19:45 uur. Tot 
dan! 
 
Pastoraal werker 
Vanwege groei van de gemeente en daarmee ook de hoe-
veelheid aan pastorale werkzaamheden leeft er bij de ker-
kenraad al langere tijd de gedachte om een pastoraal wer-
ker aan te stellen. Vorig jaar werden we tijdens het beroe-
pingsproces met ds. Bakker in deze gedachte gesterkt om-
dat ds. Bakker op vrijdag vrijgesteld is van zijn werkzaam-
heden in verband met zijn promotieonderzoek.  
De kerkenraad is toen op zoek gegaan naar een student/
kandidaat voor catechese in combinatie met pastoraal 
werk. Helaas zijn we daar toen niet in geslaagd. We zijn 
dan ook dankbaar dat we u nu kunnen melden dat dhr. de 
Wit per 1 mei a.s. voor 2 dagdelen per week aan onze ge-
meente verbonden wordt als pastoraal werker. We wensen 
hem van harte Gods zegen toe op zijn werk binnen onze 
gemeente. Hieronder vindt u een persoonlijk bericht van 
dhr. de Wit. 
 
Pastoraal medewerker stelt zich voor 
Als nieuwe pastoraal medewerker stel ik mij graag aan u 
voor. Mijn naam is J. de Wit. Ik woon in het pittoreske Ber-
kenwoude, samen met mijn vrouw Geertje en onze twee 
jongens, Johanan (8) en Lukas (6). Het grootste deel van de 
week ben ik druk met mijn studie aan het Hersteld Her-
vormd Seminarie in Amsterdam. Van de zes studiejaren 
heb ik inmiddels het vierde jaar bijna afgerond. Na ruim 
13 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, ben ik in okto-
ber jl. begonnen als pastoraal medewerker in de gemeente 
van Oud-Beijerland. Vanwege de komst van ds. Verhaar 
naar deze gemeente wordt dit echter een dag minder. Ik 
ben dan ook blij dat ik deze dag aan de slag mag in de ge-
meente van Hardinxveld en Sliedrecht. Nu de studie 
steeds meer vordert is het fijn om mij bezig te houden met 
de praktijk van het pastoraat. Het geeft me de gelegenheid 
om handen en voeten te geven aan de theorie die ik mee-
krijg tijdens de studie. Tegelijkertijd is het ook een grote 
verantwoordelijkheid: Pastoraat betekent dat men namens 
Christus en onder Zijn toeziend oog herderlijke zorg ver-
leent in Zijn gemeente. Dit is dan ook alleen mogelijk on-
der biddend opzien naar Hem die zelf de Goede Herder is. 
Ik zie er naar uit om u en jullie te Zijner tijd te ontmoeten! 

vormd moeten worden.  
God komt krachtens vrijmachtig welbehagen. Dat welbe-
hagen Gods blijft ook van kracht. Maar wilt u eraan den-
ken dat de Heere ook alleen blíjft op uitnodiging en dat 
wij nooit de zaak zo hebben gebouwd dat wij zeggen: 
‘Het is klaar.’ Naarmate de Heere met een gemeente en 
met een dienaar of dienaren en gemeenteleden bezig is, 
maakt Hij Zichzelf steeds onmisbaarder. 
 
De bruid uit het Hooglied wist ervan. De Bruidegom 
kwam bij haar aan, maar het schikte haar niet. Toen ging 
de Bruidegom weg. Maar Hij liet zoveel achter dat zij de 
geur van de Bruidegom rook. Toen is ze opgestaan. Ze is 
de stad, de velden en de wegen ingegaan om Hem te zoe-
ken. De wachters hebben haar geslagen en mishandeld. 
U kunt dat allemaal lezen in Hooglied. O, wat heeft ze er 
een verdriet van gehad dat ze die Bruidegom had afge-
wezen. Dat ze er niet klaar voor was. Dat het haar niet 
schikte. Maar toen ze Hem gevonden had, greep zij Hem 
vast en bracht ze Hem in haars moeders huis. Ze weet 
van die gekrenkte liefde van de Bruidegom. O, wat wor-
den die Bruidegom een krenkingen aangedaan. Het 
schikt ons niet… 
 
Wat hebben wij voor geur om ons heen? De geur van ons 
zelfbehagen? Van onze hoogmoed? Van ons bekeerd 
zijn? Van ons ‘de man of de vrouw zijn’? Maar u kunt er 
veilig van op aan dat als de Heere in een mens en in een 
gemeente werkt, worden we allemaal kleiner en behoefti-
ger. Dan hebben we de Heere met de dag meer nodig. 
Wat zou dat even een feest zijn, ook in onze gemeente. 
Als we God met de dag, met de week en met het jaar 
meer nodig kregen. Als de Heere de liefde in onze harten 
werpt, blijft er wat achter en dan zijn we er zó mee ver-
vuld, dat wij ook de vervúlling van die liefde willen ont-
vangen. 
        Ds. G. Boer (1913-1973) 

Koningin Wilhelminaschool 
Als kerkenraad worden wij door het bestuur van de Ko-
ningin Wilhelminaschool (KWS) één keer in de twee jaar 
uitgenodigd voor een overleg waarin er ruimte is om te 
luisteren naar elkaars bevindingen en ontwikkelingen. 
De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen maken 
het voor kerkenraden, ouders en overige betrokkenen 
noodzakelijk om gezamenlijk met elkaar op te trekken. 
Daarom gaan we met elkaar in gesprek en nemen we zo 
onze verantwoordelijkheid om de school te beschermen. 
Binnen het gesprek tussen de kerkenraad en bestuursle-
den van de KWS kwam er onder andere een aandachts-
punt naar voren, dat ouder(s) betreft van wie de kind
(eren) het primair onderwijs volgen op de KWS en die 
tevens lid zijn van onze gemeente. Het blijkt dat er naar 
verhouding weinig ouders lid zijn van de vereniging die 
de KWS kent. De Koningin Wilhelminaschool is meer 

Kerkenraad 

mailto:nvanderhoek@albeka.nl
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Vraag gerust! (7) 
Iemand vroeg: Als we belijden dat we óf kinderen van het Licht 
óf kinderen van de duisternis zijn en er geen tussenweg is, dan 
betekent dat eigenlijk dat we geen kerkelijk werk kunnen doen 
zonder dat we het Licht kennen en dus aan het Avondmaal gaan. 
Hoe kunnen we als kinderen van de duisternis kinderen van de 
zondagschool of clubs van het Licht vertellen?  
 

De vragensteller heeft gelijk in de veronderstelling dat we 
binnen of buiten zijn. We zijn kinderen des toorns (Ef. 2:3), 
mensen op wie de toorn van God rust, óf we zijn uit gena-
de zalig geworden (Ef. 2:5). Paulus noemt de Thessaloni-
cenzen kinderen van het licht, niet van de duisternis (1 
Thes. 5:5). Wie is dan binnen en wie is buiten? De apostel 
Johannes geeft een helder antwoord: “Die de Zoon heeft, 
die heeft het leven; die de Zoon van God niet heeft, die 
heeft het leven niet” (1 Joh. 5:12). Dit betekent dat iedereen 
die met al zijn zonden op Christus vertrouwt gered is. Die 
man of vrouw is verlost van de toorn en begiftigd met het 
eeuwige leven (Dordtse Leerregels 1.4). Wie het Evangelie 
niet gelooft, op diegene rust de toorn van God. Er is geen 
grijs gebied. De zo door velen gezochte middenweg be-
staat niet! 
Dit betekent echter niet dat er geen worstelingen kunnen 
zijn in ons hart, juist op dit belangrijke punt! Want juist die 
kinderen van het Licht zien de duisternis in hun eigen hart 
enigermate. Daarom kunnen juist zij tobben met de vraag; 
hoe kan het toch dat ik zo slecht en zondig ben? Wat een 
paradox; kinderen van het licht weten wat duisternis is en 
kinderen van de duisternis menen in het licht te wandelen! 
Denk aan David, Petrus, Paulus en al die andere zoge-
naamde Bijbelheiligen. Het besef van hun eigen duisternis 
geeft kinderen van het licht een nederige houding ten op-
zichte van andere gemeenteleden. Ook ten aanzien van 
gemeenteleden die worstelen met de toe-eigening van het 
heil en niet deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Je gaat 
voorzichtig met hen om, in het besef dat er een heel 
(levens)verhaal en veel zieleworstelingen achter kunnen 
zitten! 
Ondertussen is het geen normale situatie als onbekeerden 
anderen opwekken om de Heere te zoeken. Daar mogen 
we niet aan wennen! Niet alleen een predikant moet de 
Heere Jezus kennen als zijn persoonlijke Borg en Midde-
laar. Dat geldt ook voor kerkenraadsleden en voor zon-
dagsschoolleiders en leiders van verenigingen. Hoe moe-
ten we anderen de Parel van grote waarde aanprijzen als 
we Hem zelf niet hebben gevonden? Dan kunnen we het 
elkaar toewensen, maar daar gaat geen kracht vanuit. Dit 
geldt overigens net zo goed voor ouders in de gezinnen. 
En ten diepste voor ieder gemeentelid. Want hoe vreselijk 
is het om lid van het lichaam van Christus (het Licht!) te 
zijn en ondertussen rond te dwalen in duisternis! 
Iemand vraagt zich af: ‘Moet ik dan stoppen met mijn taak 
in de gemeente?’  
Ik antwoord met een voorbeeld. Een man en vrouw heb-
ben huwelijksproblemen. Hoe moet dat verder? Er is zo 
weinig liefde. Ze horen een preek over het zevende gebod. 
Er moet liefde zijn, benadrukt de dominee. Dan maar uit 
elkaar? Nee! Dit echtpaar begint te verlangen naar liefde, 
gaat bidden om liefde en ontvangt liefde. Nee, niet stop-
pen met uw taak in de gemeente. 

Met je taak als ouder kun je sowieso niet stoppen. U kunt 
er niet onderuit. Laat het u naar de Heere drijven. En 
weet:  
 ‘t Behoeftig volk, in hunne noden, 

In hun ellend’ en pijn, 
Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
Zal Hij ten redder zijn! (Ps. 72:6 ber.). 

 
P.S. Heeft u of heb jij ook een vraag? Vraag gerust! 
(predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl) 

 
Ouderencontact 
Op 23 april is alweer de laatste bijeenkomst van dit sei-
zoen (dus NIET op 16 april zoals eerder vermeld). 
Graag nodigen wij u, ouderen van de gemeente, uit om te 
komen ontbijten in 'De Parel'. 
Vanaf 9:15 uur bent u welkom. We willen graag om 9:30 
uur beginnen met het voor ons klaargemaakte ontbijtbuf-
fet. Onze predikant dominee Bakker, hoopt voor ons een 
meditatie te verzorgen. 
Hebt u nog nooit een bijeenkomst van het Ouderencon-
tact bijgewoond maar wilt u dit toch eens meemaken? 
Van harte uitgenodigd om de sfeer en het ontbijt te ko-
men proeven. 
Als u met ons wilt komen ontbijten wilt u zich dan voor 
19 april opgeven bij Gerda van Lent, tel.nr: 06-2050913 of 
bij Gretha Blokland, tel.nr: 06-50818720. Wij vragen van u 
een eigen bijdrage van €7,50, deze kunt u op de morgen 
zelf afgeven. 
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten op 23 april in 
'De Parel'. 
 
Een hartelijke groet,  Gerda van Lent 
   Gretha Blokland 
   Mathilde van Zijtveld 
 
Collecteaankondiging fonds noodlijdende gemeenten 
en personen - mei 2024 
Ook dit jaar doen wij een beroep op u en jou om bij te 
dragen aan het landelijke fonds ten behoeve van noodlij-
dende gemeenten en personen. Op zondag 5 mei wordt 
er gecollecteerd voor dit doel. Door middel van dit fonds 
helpen gemeenten op financieel gebied elkaar zodat geld
(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede 
voortgang van de Woordverkondiging, het pastoraat en 

Activiteitenagenda 
  14 april: - Sola Fide 
  16 april: - Ouderencontact 
  16 april: - Opvoedkring 
  16 april: - Bijbelstudiekring 
  18 april: - De Levensbron 
  26 april: - Tompoezenactie 
      3 mei: - Beverjacht 
      6 mei: - Oud IJzer 
      8 mei / 11 mei: - JV kamp 
    25 mei: - Verkoping 
    22 juni: - Schaapscheerdersfeest 

mailto:predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl
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het gemeenteleven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) 
gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er 
zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzon-
dere omstandigheden tijdelijk financiële hulp nodig heb-
ben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden on-
dersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke 
periode te overbruggen. 
 
Ook kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering 
van het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimule-
ringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. 
Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimule-
ringsbijdrage elk jaar. In de afgelopen jaren zijn op deze 
wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om 
zelfstanding de predikantsplaats financieel in stand te 
houden.   

 
In 2023 bedroeg de collecteopbrengst voor het fonds ruim 
€ 136.000. De uitkeringen aan gemeenten bedroeg bijna   
€ 166.000. Het tekort van ca. € 30.000 is voorzien vanuit 
de reserve van het algemeen kerkenwerk. Voor dit jaar is 
er als collecteopbrengst € 100.000 begroot. En hoe hoger 
de collecteopbrengst is, hoe minder er vanuit de reserve 
bijgedragen hoeft te worden. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven en betrokken-
heid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoraat 
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Opbrengsten en giften februari 2024 
De kerkjes bij de uitgang hebben in februari € 238,30 op-
gebracht.  
 
De collecte tijdens de Bijbellezing op 14 februari bracht € 
223,30 op.  
 
Allen hartelijk dank voor uw gaven. 

 

Verkoop collectemunten en/of kaarten  
Maandag 29 april 2024: 19:15-20:15 uur.  
Verkoop in het kerkgebouw 
 
Dinsdag 30 april 2024: 19:30-20:30 uur.  
Verkoop bij familie A. Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht 

 

Bijbelstudiekring De Levensbron 
Donderdag 18 april hopen we als kring samen te komen. 
Harry Blokland gaat met ons een Bijbelstudie doen van-
uit Filippenzen 2.  
De koffie staat vanaf 19:45 uur klaar. Om 20:00 uur begint 
de avond.  
Allen hartelijk welkom! 
 
Zondagsschool 
Zondag 14 en 21 april zal er gewoon zondagsschool zijn 
in de KWS.  
Wij hopen jullie dan allemaal weer te zien, om opnieuw 
na te denken over het Woord van de Heere.  
Opvoedkring 
Beste ouders,  

Kerkvoogdij 

 
Collecteopbrengsten februari 2024 

 
1. Eredienst en pastoraat (begroot € 845,- per (zon)dag) 
2. Kerkvoogdij     (begroot € 810,- per (zon)dag) 
3a. Landelijk jeugdwerk 
3b. Landelijke diaconie 
3c. Plaatselijk jeugdwerk 
3d. Plaatselijke diaconie 
 
 1.    € 3.754,09 (€ 939,- per (zon)dag) 
 2.    € 3.659,40 (€ 915,- per (zon)dag)  
 3a.  € 1.010,53 
 3b.  € 1.015,88  
 3c.   €    941,03    
 3d.  €    963,78    

Verenigingen 



Pagina 6 Jaargang 21, nummer 8 Vrijdag  12 april  2024 

Dinsdag 16 april zal de laatste avond van dit seizoen zijn. 
Ook nu bent u weer van harte uitgenodigd aan te sluiten  
bij de opvoedkring.  
U kunt zich aanmelden via atbakker@live.nl / scipio. 
Wij sturen u dan ter voorbereiding de module toe. 
 
    m.v.g. Theo en Margreth Bakker 
 
Hemelvaartskamp JV Sola Fide  
Voor alle jongeren van 15 tot 22! 
Zingen bij het kampvuur, samen praten over het geloof, 
Expeditie Robinson en een spannend nachtspel...  
Lijken dit soort dingen je leuk? Ga dan mee op JV-kamp! 
Rondom hemelvaart hopen we met de JV op kamp te 
gaan. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn behalve 
de JV-leden alle jongeren van 15 tot 22 welkom.  
We verblijven dit jaar in een scoutinghuis in Arnhem. De 
omgeving leent zich goed voor mooie activiteiten. Op 
kamp doen we leuke groepsspellen en ander activiteiten. 
Ook hopen we samen een aantal Bijbelstudies te doen 
rondom het thema “deel je leven”.  
Daarnaast is er voldoende tijd om te socializen en elkaar 
beter te leren kennen.  
Als je mee wilt, zorg dan dat je een slaapzak en luchtbed 
meeneemt. Mocht je twijfelen of op die manier slapen iets 
voor jou is, maak je dan niet druk want slapen op kamp 
is bijzaak. Vraag gerust bij JV-leden en ex-JV leden na 
wat je van kamp kunt verwachten, waarschijnlijk krijg je 
wel een paar mooie verhalen te horen.  
We vertrekken woensdagavond 8 mei en hopen in de 
loop van zaterdag 11 mei weer terug te komen. De kosten 
voor deelname zijn € 65,- per persoon. Iedereen die mee 
wil kan zich aanmelden door een appje te sturen naar 
Erik Bons 06-23850372. Wij kijken ernaar uit om het een 
leuk kamp te maken.  
              Groetjes, de leiding 
Zingen met Hemelvaart  
Net als vorig jaar willen we na de Hemelvaartsdienst nog 
een aantal liederen met elkaar zingen. Zet u het vast in 
uw agenda?  
    Commissie gemeenteactiviteiten  
 
Verkoping bouwfonds 
Op 25 mei is het zover, de grote verkoping bij de Parel! 
Voor het opruimen ná de verkoping zijn wij nog hard 
opzoek naar helpende handen.  
Wie wil ons die zaterdagmiddag vanaf 15:00 uur daar-
mee komen helpen? 
 
Ook voor tijdens de verkoping zoeken we nog enkele 
vrijwilligers voor het verkopen van verschillende pro-
ducten. U/jij kunt zich aanmelden bij Sjanine Schippers 
(06-31686521)  
          Alvast hartelijk dank!  
 
    

Colofon 
 

Predikant / Eindredacteur kerkblad  
Ds. T.A. Bakker 

Buitendams 217,  3371 BD, Hardinxveld-Giessendam  
(0184) 750741    predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl     
 

Scriba 
J. van Zijtveld 
Grevelingenlaan 30, 3363 CA Sliedrecht 
(0184) 449343   jvanzijtveld@solcon.nl 

 

Ledenadministratie 
M. L. Koppelaar  
(0184) 418545  koppelaarhhkerk@gmail.com 
 

Diaconie 
Rekeningnummer diaconie: NL54 RABO 0105 3218 77 
  
Kerkvoogdij 
W. van Ballegooijen (voorzitter)  (0184) 614609   
A. Roza (penningmeester)   (0184) 422377 
A.J. Blokland (secretaris)     06 25 49 29 06 
 arjenblokland81@gmail.com 
 

Hersteld Hervormde Gemeente 
Giessendam – Neder-Hardinxveld en Sliedrecht  
Rekeningnummer: NL93 RABO 0325 0961 12  
A. Roza, Middenveer 18, 3361 TK, Sliedrecht 
 

Cd’s kerkdiensten 
(0184) 701076  meesbos@solcon.nl   
 

Charitas, thuishulpgroep 
06-42408271 
 charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl  
 

Interne Vertrouwens Persoon 
06-10172204  
 internevertrouwenspersoon@hhghardinxveld-sliedrecht.nl 
 

Bij seksueel misbruik binnen de kerk: 
06-81080117 (tijdens kantooruren): Meldpunt Misbruik 
 vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl 
 

Verschijningsdatum kerkblad: vrijdag 26 april 
Uiterste inleverdatum kopij: 
Maandag  22 april  18:00 uur !!! 
Dit kerkblad verschijnt voor 3 weken! 
06 55917827  &   06 13882336  
 kerkbladhhghgs@gmail.com 
 

Coördinatie bezorging kerkblad 
Fam. D. Versluis, Wieling 73, 3371 PC,  
Hardinxveld-Giessendam   (0184) 616395  
 

Abonnement kerkblad  
J. Duijzer (0184) 617753    j d u i j z e r@ so l c on . n l 

Abonnementsprijs € 22,50 per jaar  
 

Website: www.hhghardinxveld-sliedrecht.nl  
Inloggegevens:   —gebruikersnaam:  
                              — wachtwoord:  

Diversen 

http://atbakker@live.nl/
mailto:predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl
mailto:koppelaarhhkerk@gmail.com
mailto:charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl
mailto:internevertrouwenspersoon@hhghardinxveld-sliedrecht.nl
mailto:vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

