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Meditatie 

Ruimte in het Vaderhuis 
 
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou 
Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. 
         (Johannes 14:2) 
 
Rond Hemelvaartsdag is het goed om onszelf eens de 
vraag te stellen; wat is de waarde van de Hemelvaart van 
de Heere Jezus? Goed, we geloven het. Hoewel dat ook al 
niet meevalt. Geloven dat Hij lichamelijk opvoer naar de 
hemel en dat Hij lichamelijk in de hemel is.  
Niet te begrijpen. Maar hopelijk geloven we het, aanvaarden 
we wat God ervan zegt in Zijn Woord.  
Maar dan zitten we nog steeds met de vraag; wat is nu de 
waarde van Christus’ vertrek naar de hemel? 
 
De Heidelbergse Catechismus zegt er prachtige dingen 
over. Hij is in de hemel werkzaam als onze Voorspraak, 
onze Advocaat, Hij Die voor ons pleit. Dat is het eerste.  
Hij zendt ons vanuit de hemel Zijn Heilige Geest, door 
Wiens kracht we een hemelsgezind leven leiden. Dat is het 
derde.  
Maar het gaat me nu vooral om het tweede dat de Cate-
chismus noemt: “Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel 
tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn 
lidmaten, ook tot Zich zal nemen.” Wat moeilijk gezegd 
misschien, maar de inhoud is heel rijk! Christus’ hemel-
vaart is de garantie van mijn hemelvaart… 
 
Mijn hemelvaart. Maar dat kan toch niet? De hemel is voor 
ons toch gesloten? Meent u dat? Dat is heel wat gezegd, 
hoor. De hemel gesloten. Inderdaad, potdicht voor mensen 
van nature.  
Natuurlijk wil iedereen graag in de hemel komen. En het 
liefst willen we ook nog een hemel op aarde. Dan hebben 
we er twee. Prachtig zou dat zijn…  
Mag je dan niet verlangen om in de hemel te zijn? Natuur-
lijk wel! Maar als de Heilige Geest in je hart gaat werken, 
leer je dat je vanuit jezelf die hemel niet in kunt.  
Met deze zondaarsplunje pas ik niet in dat heiligdom. 
Zwart als ik ben, zal ik in dat helderwitte Vaderhuis met-
een opvallen en uit de toon springen. Ik zal worden weg-
gestuurd en buitengeworpen, zoals die man zonder brui-
loftskleed… 
 
Maar het geloof weet meer. Gode zij dank. Want wat zou 
het een verdrietige Hemelvaartsdag zijn als dit het enige 
was. Nee, het gaat op Hemelvaartsdag niet om mijn he-
melvaart, maar om de Zijne! Hij, de heilige Zoon van God, 
is de hemelen doorgegaan. Hij is binnengegaan in het he-

Diensten 
 

Zondag  28 april 
  9:30 uur: Ds.  A.P. Muilwijk                                Ouddorp       
18:00 uur: Ds. W.J. van den Brink                 Scherpenzeel 
 

Zondag 5 mei 
  9:30 uur: Ds. T.A. Bakker            
18:00 uur: Ds. T.A. Bakker  
 

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 
  9:30 uur: Ds. T.A. Bakker  
 

Zondag 12 mei       
  9:30 uur: Ds. T.A. Bakker  Doopdienst 
18:00 uur: Ds. L. Groenenberg                   Oud-Beijerland 

Collecten 
 

Zondag  28 april 
1. Eredienst en pastoraat        
2. Kerkvoogdij                         
3. Plaatselijke Diaconie 
 

Zondag  5 mei 
1. Eredienst en pastoraat 
2. Kerkvoogdij 
3. Fonds noodlijdende gemeenten en personen 
 

Donderdag  9 mei Hemelvaartsdag 
1. Eredienst en pastoraat        
2. Kerkvoogdij                         
3. Solidariteitsfonds 
 

Zondag 12 mei 
1. Eredienst en pastoraat        
2. Kerkvoogdij                         
3. Plaatselijke Diaconie 
 
Kinderoppas zie pagina 3 (onder activiteiten agenda!) 

Kerkgebouw 
 

Hersteld Hervormde Kerk 
Buitendams 205 
3371 BD Hardinxveld-Giessendam 
 (0184) 611126 
 

Koster 
 

M. van der Plas,    06-42 14 16 49  
v.d.plas@kliksafe.nl  (0184) 622091 
Schouw 24, 3371 HG Hardinxveld-Giessendam 
 

Voor alle toekomende zaken en data geldt: 
Indien de HEERE wil en wij leven zullen, …            
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Het verheerlijkte lichaam van Christus is enerzijds hetzelfde 
lichaam als het lichaam dat Hij had vóór Zijn sterven. Dat 
zien we duidelijk in het feit dat Hij Zijn littekens aan Tho-
mas kan laten zien (Joh. 20:27). We zien het ook in de ge-
schiedenis van de Emmaüsgangers. Als Jezus naast Kleo-
pas en zijn medereizig(st)er loopt wordt Hij niet herkend. 
Je kunt je afvragen; heeft Hij zo’n ander lichaam dan?  
Maar Lukas vermeldt er uitdrukkelijk bij dat de ogen van 
deze twee mensen gesloten worden gehouden (Luk. 24:15-
16). Dat onderstreept dus dat Jezus hetzelfde lichaam 
heeft. In principe gaat het om een zichtbaar lichaam.  
Toch is het ook weer een ander lichaam.  
Het vreemde is namelijk dat Hij plotseling, terwijl de deu-
ren op slot zitten, in de ruimte kan staan waar Zijn disci-
pelen zijn (Joh. 20:19 en 26). Als Hij het brood heeft gebro-
ken, en de ogen van de Emmaüsgangers opengaan en ze in 
hun metgezel Jezus herkennen, is Hij ineens weg (Luk. 
24:31). Ook Maria Magdalena herkende Hem niet, moge-
lijk als gevolg van verdriet of door de schemering, maar 
wellicht ook omdat Hij een verheerlijkt lichaam had (Joh. 
20:14-15). Blijkbaar is hetzelfde lichaam toch ook anders. 
Hij wordt niet opgesloten door tijd en ruimte. Hij wordt 
ook vaak niet herkend.  
En dan hebben we nog Openbaring 1. De openbaring van 
de verhoogde Christus aan Johannes is in die zin van an-
dere orde dat we niet kunnen zeggen dat Christus Zich 
daar toont naar Zijn menselijke natuur. Hij laat aan Johan-
nes zien Wie Hij is (daarom kon ik in de Paaspreek ook 
aanhalen; zie hier hoe groot Hij is!), maar Hij heeft in wer-
kelijkheid geen wit haar en koperen voeten. Maar de 
Christus Die aan Johannes verschijnt, is wel Dezelfde als 
de Christus Die op aarde verscheen.  
Je zou het zo kunnen samenvatten: Jezus is niet teruggeko-
men uit het graf, Hij is aan de andere kant van het graf 
opgestaan. Wat een mysterie... 
 
P.S. Heeft u of heb jij ook een vraag? Vraag gerust!  
predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl 
 
De samenvatting van de wet 
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering hebben we ons 
als kerkenraad bezonnen op het voorlezen van de samen-
vatting van de wet des HEEREN. Tijdens deze bespreking 
bleek de kerkenraad het van belang te vinden om op de 
lezing van de wet de samenvatting van die wet te laten 
volgen. Dit omdat in het tweevoudige liefdegebod (de lief-
de tot God en de liefde tot de naaste) de hele wet is samen-
gevat, zoals Christus dat zegt (Mat. 22:37-40).  
Daarom zal ds. Bakker vanaf heden in de ochtenddiensten 
aan de lezing van de wet de samenvatting toevoegen. Ui-
teraard zijn gastvoorgangers hierin vrij. 
 
Morgendienst 5 mei 
In de morgendienst van 5 mei zal onze nieuwe pastoraal 
medewerker, dhr. De Wit, in de dienst aanwezig zijn.  
Hij zal dan ingeleid worden in het werk dat hij na deze 
zondag op zal pakken. Dat wil zeggen dat hij na de preek 
kort zal worden toegesproken. We wensen hem in het bij-
zonder een gezegende dienst. Dhr. De Wit zal pastoraal 
werk gaan doen in de breedte van de gemeente.  

mels heiligdom. Hij is thuisgekomen bij Zijn Vader. Wat 
moet dat heerlijk zijn geweest! Wat een weerzien! De 
Zoon weer aan de boezem van de Vader. Of, anders ge-
zegd, aan Zijn rechterhand. 
 
Maar wat heb ik daaraan? Daar heeft u werkelijk álles 
aan. Mits u het gelooft. Mits u in Hém gelooft. Want wie 
in Hem gelooft, mag weten: Hij heeft door Zijn heengaan 
een plekje voor mij gereedgemaakt. Hij heeft voor dat 
plekje betaald. Duur betaald.  
Zijn heengaan was een bloedig heengaan. Hij heeft Zich-
zelf totaal gegeven. Hij, Die bij uitstek in de hemel hoor-
de, wilde tot in de hel neerdalen. En Hij is met Zijn bloed 
het heiligdom binnengegaan.  
De Vader weet het en de Vader verlangt ernaar; alle wo-
ningen, alle verblijfplaatsen in het Vaderhuis zullen be-
woond worden. Op kosten van de Zoon. 
 
En let erop: In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen. 
Daar is een overvloed aan ruimte. Voor al die mensen die 
weten dat ze niet zomaar de hemel binnenwandelen, in-
tegendeel! Maar juist daarom een beroep doen op Chris-
tus’ werk. Kom maar, wie u ook bent, maak toch gebruik 
van deze Zaligmaker! Dan is uw plaatsje op de nieuwe 
hemel en aarde verzekerd.  
Nee, zo voelt het vaak niet. Dat weet Christus ook wel. 
Daarom wijst Hij Zijn discipelen op de ruimte die er is in 
het Vaderhuis. Voor al Zijn broeders en zusters is een 
plek gereserveerd. Ook voor mij!  
En het feit dat Hij nu in de hemel is, betekent dat ik er 
zeker zal komen. Want ik ben door de genade van het 
geloof één met Hem. En Hij bidt: “Vader, Ik wil dat waar 
Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; op-
dat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij 
gegeven hebt” (Johannes 17:24).  
We zullen Zijn heerlijkheid aanschouwen. We zullen 
Hem ontmoeten, in het Vaderhuis met de vele woningen. 
Hij staat daar centraal! En daar is ook Zijn Vader.  
Natuurlijk, het is Zijn huis! Kind aan huis bij die grote 
God! O, blij vooruitzicht, dat mij streelt! 
 
                    Ds. T.A. Bakker 

Vraag gerust! (8) 
Naar aanleiding van de Paasdagen heeft iemand een 
moeilijke vraag met betrekking tot de opstanding van 
Christus: Op verschillende plaatsen lezen we dat Christus na 
de opstanding een verheerlijkt lichaam had. Hij is niet meer 
zichtbaar voor alle mensen. Hij gaat dwars door deuren heen en 
verdwijnt ineens weer. Ook in Openbaring 1 lezen we dat Hij 
Zich openbaart aan Johannes met een verheerlijkt lichaam. In 
Openbaring is Zijn lichaam nog heerlijker dan in Johannes 21. 
Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Zouden daarom ook 
bijvoorbeeld de Emmaüsgangers getwijfeld hebben en Hem niet 
herkend hebben na de opstanding? 

Kerkenraad 

mailto:predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl


Vrijdag  26 april  2024 Pagina 3 Jaargang 21, nummer 9 

De ouderen zullen jaarlijks bezoek blijven krijgen van onze 
predikant en van de ouderling voor het ouderenpastoraat. 
 
Mutaties 
De familie Roubos, Kromme Gat 21 te Hardinxveld-
Giessendam is overgeschreven naar de PKN, wijkgemeen-
te Zuid Hardinxveld-Giessendam. We wensen jullie een 
goede en gezegende tijd toe in de nieuwe gemeente. 
Vanuit HHG Oud-Beijerland is mw. A.A.N. Noorloos naar 
onze gemeente overgekomen.  
Haar adres is Middenveer 72, 3361TL Sliedrecht. Van harte 
welkom in de gemeente, we hopen dat u zich spoedig 
thuis mag weten. 
Fam. J. van Zijtveld verhuist op 8 mei van Grevelingen-
laan 30 naar Wilhelminapark 50, 3361XZ Sliedrecht.  
 
Visitatie 
Op maandag 15 april vond vanuit de Classis West een re-
guliere visitatie plaats aan onze gemeente. Iedere gemeen-
te krijgt ongeveer 1 maal per 5 jaar een visitatiebezoek. Dit 
bezoek wordt afgelegd door 2 personen vanuit het college 
visitatoren-classicaal. Zij handelen in opdracht van de clas-
sis West.  
Ditmaal ontvingen we bezoek van ds. van der Linden en 
ouderling van Welzen. Visitatie kan gezien worden als een 
“huisbezoek” aan de gemeente. Door middel van visitatie 
vindt er opzicht plaats over de gemeenten.  
 
De kerkorde schrijft er het volgende over: 
-Het onderzoek naar en het opzicht over het geestelijk le-
ven van de gemeenten en de vervulling van ambten en 
kerkelijke functies;  
-Het zoeken weg te nemen - door raadgeving en overleg - 
van moeilijkheden in en/of tussen de organen van ge-
meente en kerk. 
 
De kerkorde schrijft voor dat de gemeente de gelegenheid 
geboden moet worden om in gesprek te gaan met de visi-
tatoren. Vanuit de gemeente was er geen behoefte om hier 
gebruik van te maken.  
De kerkenraad duidt dit als positief en is daar dankbaar 
voor. Dit betekent dat de visitatie uit 2 delen bestond, na-
melijk een gesprek met ds. Bakker en zijn vrouw en een 
gesprek met de kerkenraad. 
Voorafgaande aan de ontmoeting met de voltallige ker-
kenraad vond een goede ontmoeting met ds. Bakker en 
zijn vrouw plaats. In dit gesprek is gevraagd naar de per-
soonlijke omstandigheden van het predikantsechtpaar, 
naar hun staan in de gemeente en naar hun persoonlijke 
omgang met de Heere. Zij hebben dit als een bemoedigend 
uur ervaren. De ontmoeting met de kerkenraad hebben we 
ook als positief ervaren. In een open sfeer bespraken we 
diverse zaken. U kunt daarbij denken aan groei en op-
bouw van de gemeente, samenwerking binnen de kerken-
raad, prediking en de vrucht daarop, plaats van de sacra-
menten, catechese en verenigingswerk en het gemeente-
zijn.  
De kerkenraad is dankbaar voor het verloop van de visita-
tie, waarbij we beseffen dat het de Heere is die ons in de 
achterliggende periode rijk heeft willen zegenen. 
  

Bediening Heilige Doop  
In verband met de bediening van de Heilige Doop op 
zondag 12 mei is er op dinsdag 7 mei om  20:30 uur 
doopzitting in de consistorie.  
Beide ouders worden verwacht en hen wordt verzocht 
het trouwboekje mee te nemen. 
 
Uitbreiding kerkenraad 
Vanwege de groei die de gemeente de afgelopen jaren 
heeft doorgemaakt en daarmee ook de groei van de 
werkzaamheden heeft de kerkenraad besloten om een 
vacature te creëren voor diaken. Het aantal diaconale 
taken kan dan verdeeld worden over 4 personen en blijft 
daarmee beter beheersbaar.  
Zoals u weet participeren de huidige diakenen ook in het 
huisbezoek in de wijken in Hardinxveld-Giessendam. 
Het is de bedoeling dat de nieuwe diaken, naast de dia-
conale taken, bij gelegenheid met de ouderlingen in 
Sliedrecht mee zal gaan bij de huisbezoeken. 
 
Bij dit kerkblad vindt u een formulier waarmee u aanbe-
velingen kunt doen van mannelijke belijdende leden die 
naar uw mening in aanmerking komen voor de vacature. 
U kunt de aanbevelingen indienen t/m maandag 13 mei. 
De verkiezingsavond zal onder verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad plaatsvinden op woensdag 29 mei om 
19:45 uur in ons kerkgebouw. 
 

 

Activiteitenagenda 
    3 mei: - Beverjacht 
    6 mei: - Oud ijzer 
    8mei /11 mei: - JV kamp 
  14 mei: - Tryfena 
  25 mei: - Verkoping 
  22 juni: - Schaapscheerdersfeest 

 

Kinderoppas 
 

 Zondag 28 april 
 Mevr. Patricia van Verseveld,  
     Sophie van Nieuwenhuizen, Debora Boer 
 

 Zondag 5 mei 
 Mevr. Rosanne den Breejen,  
        Manon Schippers, Emaly Duijzer 
 
 Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 
 Mevr. C. den Breejen– van Wingerden, 
                        Noach Mentink, Sarina Bakker 
 
 Zondag 12 mei 
 Mevr. Rosanne den Breejen,  
      Annemarie Kool, Esther Schippers 
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Belijdenis van het geloof 
In de afgelopen periode heeft een aantal jonge mensen de 
belijdeniscatechese gevolgd. De kerkenraad is dankbaar 
de volgende personen aan u voor te stellen die het ver-
langen hebben om het geloof in het midden van de ge-
meente te belijden: 
Arwin Adriaanse, Groninger Kroon 13, 3371NJ Hardinx-
veld-Giessendam. 
Albert-Jan de Heer, Oosteinde 48, 3366BG Wijngaarden;  
Lieke Dekker, Erasmusplaats 9, 3361TN Sliedrecht. 
Joël van den Heuvel, Binnendams 98, 3373AE Hardinx-
veld-Giessendam. 
Pieter de Jong, Schoutsweer 25, 3371CT Hardinxveld-
Giessendam. 
Myrthe de Jong- van Hartingsveldt, Schoutsweer 25, 
3371CT Hardinxveld-Giessendam. 
Hannah Lommers, Burg. Ypeijstraat 12, 3361HC Slied-
recht. 
Dirk Jan Snippe, Wilhelminastraat 30, 3373AS Hardinx-
veld-Giessendam. 
Anna Stout, Oranjestraat 90, 3373AL Hardinxveld-
Giessendam. 
De aannemingsavond is vastgesteld op dinsdag 14 mei 
en de belijdenisdienst is op eerste pinksterdag ’s mor-
gens. We bevelen de nieuwe a.s. belijdende leden aan in 
uw voorbede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoraat 
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Opbrengsten en giften februari 2024 
De opbrengsten en giften in de maand maart 2024 worden 
in een volgend kerkblad vermeld. 
 
Collecteopbrengsten februari 2024 
De collecteopbrengsten in de maand maart 2024 worden in 
een volgend kerkblad vermeld. 
 
Verkoop collectemunten en/of kaarten  
Dinsdag 30 april 2024: 19.30-20.30 uur. Verkoop bij familie 
A. Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht 
 
Maandag 13 mei 2024: 19.15-20.15 uur. Verkoop in het 
kerkgebouw 
 
Dinsdag 14 mei 2024: 19.30-20.30 uur. Verkoop bij familie 
A. Roza, Middenveer 18 te Sliedrecht 
 

We zijn dankbaar dat we Geerten van Barneveld, Floor 
de Keijzer en Gerarda van Welie hebben mogen verwel-
komen in de commissie. Mooi dat God in hun hart het 
verlangen heeft gelegd en we zo weer een voltallige com-
missie hebben. Joyce zal zich gaan inzetten op de zon-
dagsschool en Hermine heeft haar fysieke taken neerge-
legd.  
 
Afgelopen maandag zijn we gestart met de uitzwerm-
avonden. De evangelisatiecommissie organiseert deze 
avonden om de buurtbewoners van de kerk in aanraking 
te brengen met het Woord van God. Een paar dagen van 
tevoren wordt er een gedicht in de brievenbus gedaan, 
waardoor we een aanknopingspunt hebben om met de 
mensen te spreken. Vorig jaar zijn er fijne gesprekken 
geweest met kerkelijke mensen, randkerkelijken en men-
sen die nog geen Bijbel hadden. We nodigen u en jou van 
harte uit om deel te nemen aan de uitzwermavonden. 
Met (jo)uw hulp kunnen deze avonden doorgaan! Het 
gaat om maandagavonden van 19:30 uur tot 21:30 uur op 
13 en 27 mei, 10 en 24 juni, 8 juli, 2 en 16 september. Er is 
zowel een actiegroep als een bidgroep. Aanmelden op 
tijd i.v.m. het flyeren van het gedicht. Graag aanmelden 
via evangelisatie@hhghardinxveld-sliedrecht.nl of via 

één van de commissieleden. Gaat u/jij mee om het Licht 
te brengen? 

Legeflessenactie 
Het ophalen van de lege flessen op vrijdag 5 april heeft in 
totaal € 163,- opgebracht. Iedereen weer bedankt voor het 
meedoen! De volgende ronde zal zijn op vrijdag 10 mei 
in Hardinxveld en donderdag 16 mei in Sliedrecht.  
Aanmelden om mee te doen (elke ronde of alleen als u 
wat opgespaard hebt) of om ons af en toe te helpen met 
ophalen kan bij Carola Lagendijk, 0634475433 of; 
cplagendijk@outlook.com  

               Hartelijke groet Carola Lagendijk 
 
Tompouce-actie 
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de vele be-
stellingen die wij mochten ontvangen voor de tompouce 
actie! Er zijn meer dan 400 tompoucen verkocht, erg leuk! 
De tompoucen kunt u vrijdag avond 26 april tussen 19:00  
en 20:30 uur ophalen in ons kerkgebouw!  
 
Grote verkoping 
Als bijlage bij dit kerkblad ontvangt u het bestelformulier 
voor de verkoping! Deze staat al in uw agenda genoteerd 
toch? Op 25 mei zal de grote verkoping plaatsvinden bij 
de Parel en net als vorig jaar kunt u vooraf uw brood en 
bolussen bestellen! Tussen de genoemde datums (zie fly-
er) zullen wij u telefonisch benaderen om uw bestelling 

Kerkvoogdij 

Evangelisatie 

Diversen 

mailto:evangelisatie@hhghardinxveld-sliedrecht.nl
mailto:cplagendijk@outlook.com
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op te nemen. Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die ons 
willen helpen! Wilt u tijdens de verkoping helpen met 
het verkopen van producten? Meld u dan aan bij Sjanine 
Schippers: 06-31686521.  
 

Boodschappen ophalen voor de verkoopdag  
Vorig jaar heeft de boodschappenkraam veel geld opge-
haald. Daarom willen we deze kraam dit jaar weer vul-
len. Vrijdagavond 17 mei willen we weer de gemeente 
rond rijden in Hardinxveld en Sliedrecht om boodschap-
pen te verzamelen. Heeft u ons gemist? Inleveren kan 
ook bij Agnes van Dijk, Professor van der Waalslaan 1 in 
Sliedrecht of bij Francien Rietveld, Wilhelminastraat 15 in 
Hardinxveld.  
 

Voor het ophalen van de boodschappen hebben we na-
tuurlijk uw/jouw hulp nodig. Jongens en meisjes: willen 
jullie ons helpen? Als je je vader of moeder meeneemt om 
te rijden is dit natuurlijk fijn, maar als die niet kunnen 
mag je ook gewoon mee doen. Dus we hopen dat er zich 
ook voldoende chauffeurs aanmelden.  We verzamelen 
18:00 uur bij de kerk. En uiterlijk 21:00 uur stoppen we. 
Bij terugkomst bij de kerk zorgen we net als vorig jaar 
weer voor iets lekkers…  
       Opgeven mag bij Agnes van Dijk: 0653623169  
 

Zingen met hemelvaart  
Na de ochtenddienst van Hemelvaartsdag willen we met 
elkaar nog wat liederen zingen. Dit zal ongeveer een half 
uurtje zijn.  
De bedoeling is dat als de kerk is afgelopen we eerst de 
kerk verlaten. U kunt dan in de hal een bakje koffie of 
thee met wat lekkers krijgen. En 20 minuten later gaan 
we dan terug de kerk in om met elkaar te zingen.  
Wilt u voor iets lekkers bij de koffie zorgen? Dan kunt u 
dat opgeven bij Marianne Blaak: 0629439158.  
 

   We hopen op een goede ontmoeting met elkaar!  

    Dankbetuiging 

Colofon 
 

Predikant / Eindredacteur kerkblad  
Ds. T.A. Bakker 

Buitendams 217,  3371 BD, Hardinxveld-Giessendam  
(0184) 750741    predikant@hhghardinxveld-sliedrecht.nl     
 

Scriba 
J. van Zijtveld 
Grevelingenlaan 30, 3363 CA Sliedrecht 
(0184) 449343   jvanzijtveld@solcon.nl 

 

Ledenadministratie 
M. L. Koppelaar  
(0184) 418545  koppelaarhhkerk@gmail.com 
 

Diaconie 
Rekeningnummer diaconie: NL54 RABO 0105 3218 77 
  
Kerkvoogdij 
W. van Ballegooijen (voorzitter)  (0184) 614609   
A. Roza (penningmeester)   (0184) 422377 
A.J. Blokland (secretaris)     06 25 49 29 06 
 arjenblokland81@gmail.com 
 

Hersteld Hervormde Gemeente 
Giessendam – Neder-Hardinxveld en Sliedrecht  
Rekeningnummer: NL93 RABO 0325 0961 12  
A. Roza, Middenveer 18, 3361 TK, Sliedrecht 
 

Cd’s kerkdiensten 
(0184) 701076  meesbos@solcon.nl   
 

Charitas, thuishulpgroep 
06-42408271 
 charitas@hhghardinxveld-sliedrecht.nl  
 

Interne Vertrouwens Persoon 
06-10172204  
 internevertrouwenspersoon@hhghardinxveld-sliedrecht.nl 
 

Bij seksueel misbruik binnen de kerk: 
06-81080117 (tijdens kantooruren): Meldpunt Misbruik 
 vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl 
 

Verschijningsdatum kerkblad: vrijdag 17 mei  
Uiterste inleverdatum kopij: 
                   Maandag   13 mei  18:00 uur !!! 
06 55917827  &   06 13882336  
 kerkbladhhghgs@gmail.com 
 

Coördinatie bezorging kerkblad 
Fam. D. Versluis, Wieling 73, 3371 PC,  
Hardinxveld-Giessendam   (0184) 616395  
 

Abonnement kerkblad  
J. Duijzer (0184) 617753    j d u i j z e r@ so l c on . n l 

Abonnementsprijs € 22,50 per jaar  
 

Website: www.hhghardinxveld-sliedrecht.nl  
Inloggegevens:   —gebruikersnaam:  
                              — wachtwoord: i 
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